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Supermarine Spitfire BS540 
 
Nils Jorgen Fuglesang is geboren op 07/10/1918 te Flekkefjord  (Noorwegen) als zoon van 
Kristine en Hartvig Fuglesang, en kwam als jongetje naar Floro, een stad van ongeveer 2.000 
inwoners. Zijn vader was hoofd van de douane in Flekkefjord.  
 
Van zijn vier zusters leeft er heden (januari 2008) nog eentje in Nordfjord. 
 
Hij studeerde twee jaar economie te Rouen, Frankrijk. 
 
Op 12/03/1941 verliet hij, tezamen met 12 anderen, per schip M/B Heimfjell (SV 8V), het 
bezette Noorwegen en arriveerde 14/03/1941 in de haven van Lerwick (Schotland). 
 
Zijn vliegeropleiding kreeg hij in het bekende Noorse opleidingskamp 
  
 

  
 
 
“Little Norway” in Canada waar met de  Fairchild M-62/PT-19 de PT-26,  de Douglas 8A-1 
en de Curtis Hawk 75-A8 werd gevlogen. 

 
 
Na terugkomst in Engeland ging hij deel uitmaken van RAF No 332 Noorse Fighter Squadron 
te West Hartepool, Catterick. Het squadron verhuisde 21/03/1942 naar RAF North Weald.     
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Op 20/01/1943 behaalde hij zijn, naar later zou blijken, enige overwinning door 10 mijl  in het 
binnenland van Griz Nez (Frankrijk), een FW190 neer te schieten. 

 
Individual Combat Report opgemaakt na zijn eerste en enige victory en door hem 
ondertekend. 



Datum : 7-10-2009      Pagina : 4/7 
 Collectie Leo Bakker 

Op 02/05/1943 om 17:45 uur (UK tijd) werden de piloten van 322 Squadron opgeroepen voor 
de briefing voor een Ramrod (No 12 GR15) naar ZW Nederland. 
De North Weald Wing  zou een “covering sweep” boven het gebied rond Vlissingen 
uitvoeren. 
 
Om 18:30 uur (UK tijd) stegen, onder leiding van Major F. Thornsager, de 11 vlieguigen van 
het 332 Squadron tezamen met het 331 Squadron op. 
Het geheel stond onder de leiding van W/Cdr P.J. Jameson. 
 
Vliegend op zeeniveau werd om 19.05 uur (UK tijd) het vliegniveau snel verhoogd en werd al 
snel het noordelijkste puntje van Walcheren bereikt en ging men richting Tholen. 
Plotseling werd de wing door FW 190’s aangevallen. 
Een aantal vliegtuigen van 332 en 331 Squadron werd neergeschoten. 
Fuglesang, in zijn Spitfire F.IX – BS540 (AH-E), werd neergeschoten door Oblt von 
Kirchmayr in zijn JG1 FW190 en kwam om 19:30 (UK tijd) neer in de Frederikspolder aan de 
De Looffweg te Kortgene.    
 
 
 

  
 
                         Foto van de BS540 (AH-E) na de buiklanding. 
 
Fuglesang landde veilig op de grond maar werd gevangen genomen. 
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Pagina uit het Operations Record Book omtrent het niet op de basis terugkeren van 
Fuglesang. 
  
 
Hij werd na verhoor overgebracht naar het gevangenkamp Stalag Luft 111, te Sagan, nu 
Polen. 
In de nacht van 24/03/1944 ontsnapten 76 gevangenen door een tunnel. Deze ontsnapping 
staat bekend als de “Great Escape”. Van de 76 werden er 73, waaronder Fuglesang, weer 
gepakt. 
Slechts drie man tw twee Noorse piloten, Bergland en Muller, en de Nederlander Bob van der 
Stok wisten blijvend de vrijheid te bereiken. 
 
 
 
 
 
Fuglesang werd te Flensburg gegrepen en werd door de Duitsers op 29/03/1944 vermoord en 
te Kiel gecremeerd en is begraven te Kirkehavn, Hidra bij Flekkefjord. 
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Geraadpleegde bronnen: 
 
H. Vokuhl 
John Staaland     
332 RAF Squadron       
Stalag Luft 111      

De PH-


